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NIEUWE COLLECTIEPRESENTATIE 
TE ZIEN IN PARCUM

In parcum, het museum in Abdij van Park in Leuven, is vanaf 1 april de nieuwe 
collectiepresentatie ‘Je gelooft het nooit’ te zien. De tentoonstelling toont eigen 
collectiestukken van het museum, maar doet dit op een verrassende manier. “Deze 
keer staan niet de erfgoedobjecten centraal, maar hedendaagse gebruiken en 
voorwerpen,” vertelt Liesbet Kusters, curator van het museum. “Veel van onze taal, 
tradities en feesten zijn gevormd door de christelijke traditie in onze streken. En 
dat geldt ook voor uitdrukkingen en gebruiken waarvan je het op het eerste gezicht 
misschien niet verwacht.”

‘Je gelooft het nooit’ neemt de bezoeker mee naar de ontstaansgeschiedenis van 
hedendaagse spreekwoorden, feestdagen en naamgevingen. De collectiepresentatie 
is een mix tussen gekende religieuze feesten en tradities zoals Kerstmis, Pasen 
en het aansnijden van het ijslam bij de eerste communie, en de minder gekende 
oorsprong van ‘Hocus pocus pats ’ en het verhaal achter de eenhoorn en Nieuwjaar. 

Dat deze nieuwe opstelling opent op 1 april is ook niet toevallig. “Ook de aprilvis 
heeft een minder gekende link met het christelijke geloof,” vertelt Liesbet Kusters. 
“Het Franse ‘Poisson d’avril’ zou een verbastering zijn van ‘Passion d’avril’, de passie 
van april. De Goede Week valt namelijk altijd rond deze periode. 1 april is ook 
gekend onder de naam ‘Verzenderkesdag’. Dat zou verwijzen naar het nutteloze heen 
en weer sturen van Jezus tussen koning Herodes en de Romeinse opperbevelhebber 
Pontius Pilatus.”

De collectiepresentatie is opgedeeld in twee delen, een thematische tijdelijke 
opstelling en een permanente presentatie. “We trappen af met het thema ‘lente’, ” 
aldus Kusters. “Een dankbaar thema met insteken als Moederdag, Veertig dagen 
zonder vlees en de Lentefeesten. Dit najaar bouwen we de thematische opstelling 
om en behandelen we een nieuw thema.” De permanente presentatie gaat in op 
specifieke spreekwoorden, verwijzingen in de natuur, heiligen in het straatbeeld en 
tradities en feestdagen. 

Met ‘Je gelooft het nooit’ doet parcum de bezoekers stilstaan bij elementen uit het 
dagelijkse leven. “De religieuze erfgoedgeletterdheid neemt af,” vertelt Wouter 
Jaspers coördinator van het museum. “Hierdoor hebben we minder notie van de 
betekenis of oorsprong van zaken die vandaag als vanzelfsprekend lijken. Deze 
collectiepresentatie laat de bezoeker met een erfgoedbril kijken naar de wereld. 
Maar we vertellen even goed dat veel van de christelijke gebruiken en feesten vaak 
ontleend zijn aan Germaanse of Romeinse tradities. Je stapt hier echt wel buiten met 
een ‘aha-erlebnis’.”

De collectiepresentatie zal bijna vier jaar te zien zijn in het museum. “In 2026 zal 
de restauratie van het kloostercomplex  van Abdij van Park volledig afgerond zijn,” 
duidt Jaspers. “Vanaf dan kan de bezoeker het volledige kloostercomplex ontdekken. 
De collectiepresentatie maakt dan plaats voor een totaal nieuwe belevingsroute in 
het abdij.  Een moment waar we echt naar uitkijken.”



THEMA ‘LENTE’

VASTENPERIODE

In de lente beginnen de dagen weer te lengen. Het woord is 
afgeleid van ‘lang’. ‘Lente’ is ook verwant aan het Duitse ‘Lenz’ 
en aan het Engelse ‘lent’ waarmee de veertig dagen durende 
vastentijd voor Pasen wordt bedoeld.

Misschien deed je ooit al mee aan de ‘tournée minerale’, waarbij 
je dertig dagen geen alcohol drinkt? Of aan ‘veertig dagen zonder 
vlees’? Jezelf iets ontzeggen voor een bepaalde periode, zien we 
als een manier om onszelf te verbeteren en te zuiveren. 

Dit gebruik gaat terug op de vastenperiode uit het christendom. 
Die begint op Aswoensdag. Deze dag krijgen gelovigen een kruisje 
van as op het voorhoofd getekend. Het askruisje is een teken van 
berouw voor verkeerde daden, en laat zien dat de gelovige een 
periode van boete, bezinning en bekering ingaat.

De vastenperiode duurt tot Pasen. Ze herinnert aan de veertig 
dagen die Jezus na zijn doop in de woestijn doorbracht om zich 
te bezinnen over zijn roeping. Tijdens zijn verblijf in de woestijn, 
probeerde de duivel hem te verleiden, zoals je op deze prent kunt 
zien.  

Tijdens de vastenperiode eten gelovigen sober - geen suiker, 
geen alcohol, weinig vlees - en leven ze extra vroom en devoot. 
Tegenwoordig worden deze regels niet altijd meer zo strikt 
toegepast, maar het blijft een periode van bezinning. Gelovigen 
staan tijdens de vastenperiode niet alleen stil bij het lijden van 
Jezus, hun gedachten gaan ook uit naar de minderbedeelden in de 
samenleving.
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DE APRILVIS

De aprilgrap is een mopje waarmee je iemand voor de gek houdt 
op 1 april. In Vlaanderen kennen we dit als de ‘aprilvis’. Dit komt 
van het Franse ‘Poisson d’avril’ dat een verbastering zou zijn van 
‘Passion d’avril’, vertaald als de passie van april. De Goede Week 
– de week waarin de passie van Christus wordt herdacht – valt 
namelijk altijd in deze periode. 

In het passieverhaal wordt verteld hoe Jezus – nadat Judas hem 
heeft verraden – moet verschijnen voor een groep rechters, 
leiders en geleerden waaronder koning Herodes. Daarna wordt 
hij naar Pontius Pilates gebracht omdat alleen de Romeinse 
opperbevelhebber hem ter dood kan veroordelen. Die kan Jezus 
echter niet betrappen op een misdaad en stuurt hem terug naar 
Herodes. Die laat Jezus weer naar Pilatus brengen. Uiteindelijk 
veroordeelt Pontius Pilatus Jezus ter dood op vraag van het volk. 
Dit nutteloze heen-en-weergeloop inspireerde de alternatieve 
naam van 1 april: Verzenderkesdag. Op 1 april plaag en treiter je 
mensen of stuur je ze op pad om te zoeken naar zaken die niet 
bestaan. 

VRIJDAG VISDAG

Vrijdag – visdag. Die uitdrukking heb je vast wel eens gehoord, 
maar het is geen reclameslogan. De uitdrukking verwijst naar de 
strengste dag van de vastenperiode: Goede Vrijdag. 

In de Goede Week, de week voor Pasen, wordt de laatste week 
uit het leven van Jezus herdacht. Op Goede Vrijdag stierf Christus 
aan het kruis. Binnen de Katholieke Kerk wordt op deze dag de 
Kruisweg gebeden. Dit gebed staat stil bij de verschillende stadia 
uit Jezus’ lijdensweg. In de christelijke kunst kom je heel wat 
scenes tegen uit dit lijdensverhaal. Gelovigen bezinnen zich over 
de menselijke zonden die tot Christus’ dood hebben geleid. 
Goede Vrijdag is de dag bij uitstek om boete te doen. Dat kan je 
doen door te bidden en door goed te zijn voor elkaar maar ook 
door maar één sobere maaltijd te nuttigen: zonder boter, suiker, 
melk en vlees maar mét … vis.

VIJGEN NA PASEN

“Dat zijn vijgen na Pasen.” Deze uitdrukking gebruik je wanneer je 
wil zeggen dat iets rijkelijk te laat is, en het geen zin meer heeft. 
De uitdrukking verwijst ook naar de vastenperiode. Gedroogde 
vijgen waren toen gegeerd, want het was de enige zoetigheid die 
je nog mocht eten. De vijgen werden geïmporteerd, maar omdat er 
regelmatig vertragingen of problemen waren tijdens het transport, 
kwamen ze niet altijd op tijd voor de vasten. Na Pasen mocht 
je terug eten wat je wou, en hadden de gedroogde vijgen geen 
meerwaarde meer.



OP ZIJN PAASBEST

Als iemand netjes gekleed is, dan is hij op z’n paasbest. Maar 
waarom paasbest en bijvoorbeeld niet kerstbest? De uitdrukking 
verwijst naar de voorjaarsschoonmaak. Die begon zes weken voor 
Pasen. Het hele huis werd geboend, geschrobd, … tot alles tegen 
Pasen helemaal blonk. Ook de kerk kreeg een flinke poetsbeurt. 

Voor het paasfeest zelf trokken mensen hun nieuwe zomerkleren 
aan. Een nieuwe outfit die met Pasen in de kerk was gezegend, 
beschermde tegen ongelukken. 

PAASEITJES

Het Paasfeest is een typisch lentefeest. We vieren het einde van 
de winter en de vastentijd. Het is een nieuw begin. Pasen is ook 
het feest van de paaseitjes. Op Witte Donderdag vertrekken de 
klokken volgens de traditie naar Rome. Op Pasen keren ze bomvol 
eitjes terug. Maar wat vieren we met Pasen eigenlijk?

Op Witte Donderdag herdenken we het Laatste Avondmaal van 
Jezus en de aankondiging van zijn kruisdood. Die dag worden 
alle klokken stilgelegd en vervangen door de klepper die je 
hier ziet. Met Pasen vieren we dat Jezus is opgestaan uit de 
dood, zijn Verrijzenis. De klokken worden opnieuw geluid en de 
vastenperiode is voorbij. 

Maar waarom snoepen we paaseitjes? Het ei, kiem van alle 
leven, staat al van oudsher en in alle culturen symbool voor 
vruchtbaarheid en nieuw leven. Binnen het Christendom is het 
paasei symbool voor de Verrijzenis. De paashaas zelf is van 
oorsprong een heidens vruchtbaarheidssymbool. In de christelijke 
traditie staat de haas voor waakzaamheid. Omdat zijn vacht in het 
voorjaar van kleur verandert, staat het dier ook symbool voor de 
Verrijzenis. 

IJSLAM

De periode in de lente tussen Pasen en Pinksteren staat bekend als 
het seizoen van de communies of meer recent ook de lentefeesten.  
Wanneer een kind zijn eerste communie doet, ontvangt het 
voor de eerste keer de eucharistie. Vanaf dan maakt het kind 
deel uit van de christelijke geloofsgemeenschap. Als alternatief 
overgangsritueel vieren steeds meer mensen vandaag het 
lentefeest.    

Misschien at je op een communie of lentefeest al eens een ijslam: 
roomijs gegoten in de vorm van een lammetje? Dit dessert 
verwijst naar het Lam Gods: symbool voor Jezus die zichzelf 
opofferde voor de mensheid. De communicant mag zelf het kopje 
van het lam afsnijden. De frambozencoulis die dan uit de hals 



loopt, imiteert het bloed. Hoe kreeg deze traditie vorm? Dat weten 
we niet precies. Wél weten we dat in België al in de jaren ‘20 
van de vorige eeuw ijslammetjes op de menukaart stonden van 
communiefeesten in de betere milieus.

MOEDERDAG

In mei vieren we Moederdag. Moeders worden in de bloemetjes 
gezet en verrast met versjes, knutselwerkjes en cadeautjes. Maar 
het vereren van moeders is al zo oud als de wereld. In oude 
culturen valt het vereren van de moedergoden samen met de 
lenterituelen. De Romeinen vernoemden de meimaand naar Maia, 
de moedergodin. In de christelijke middeleeuwen werd de maand 
gewijd aan Maria. De duizenden Mariakapelletjes die Vlaanderen 
rijk is, worden in de meimand rijkelijk versierd. Het is dan ook niet 
vreemd dat moederdag in mei gevierd wordt. In sommige Vlaamse 
provincies valt moederdag dan weer op 15 augustus, de feestdag 
van de Tenhemelopneming van Maria. 

© Collectie Huis van AlijnMaria met kindje Jezus © PARCUM



SPREEKWOORDEN

HOCUS POCUS PATS

‘Hocus, pocus, pats!’ Met die toverspreuk toverde je als kind 
misschien al eens je vriend in een kikker of liet je een muntje 
verdwijnen. Want wie die drie magische woorden uitspreekt, kan 
– met een beetje fantasie – een object of mens in iets anders doen 
veranderen. 

Wat je misschien niet weet, is dat de spreuk haar oorsprong 
vindt in de misviering. Tijdens de mis houdt de priester de hostie 
omhoog. Vroeger deed hij dat met zijn rug naar de kerkgangers, 
terwijl hij zei: “Hoc est enim corpus meum”, dit is mijn lichaam. De 
gelovigen antwoorden “sub Pontio Pilato passus et sepaltus est”, 
die onder Pontius Pilates gestorven en begraven is. De hostie en de 
wijn veranderen op dat moment in het lichaam en bloed van Jezus. 
Ook wel de transsubstantiatie genoemd.

Brood en wijn die bloed en lichaam werden … De priester met 
zijn onbegrijpelijke Latijn … De mysterieuze handelingen maakte 
veel indruk op de volkse kerkgangers. Het Latijn begrepen ze dan 
misschien niet, maar de magie en de mystiek spraken voor zich. 
De Latijnse zinnen verbasterden tot de spreuk waarmee kinderen 
vandaag nog altijd toveren. 

IEMAND LINKS LATEN LIGGEN

Wanneer je iemand negeert of doelbewust geen aandacht 
schenkt, dan laat je iemand links liggen. Maar waarom zeggen 
we juist links, en niet rechts? Dat komt doordat de linkerkant 
al eeuwenlang wordt beschouwd als de slechte kant. In het 
katholieke geloof wordt die opdeling gevoed vanuit de kruisiging 
van Christus. Hij werd tegelijk gekruisigd met twee moordenaars: 
Dismas rechts van Hem, Gestas links van Hem. Dismas bekeerde 
zich aan het kruis tot het Christendom. Daarom kennen we hem nu 
als de ‘goede moordenaar’. Gestas zou zich niet bekeren, hij wordt 
de ‘slechte moordenaar’ genoemd.  

Het katholieke geloof is volledig doordrongen van die tegenstelling 
tussen links en rechts, slecht en goed. Als je dat weet, kun je het 
ook herkennen in de christelijke beeldtaal. In de beeldende kunst 
zie je de hemel bijvoorbeeld vaak rechts voorgesteld en de hel 
links. 

De tegenstelling vertaalde zich verder naar spreuken en 
gebruiken. Je kunt iemands rechterhand zijn. En schrijven met je 
rechterhand was lange tijd beter dan met links. In het volksgeloof 



werd geloofd dat de duivel altijd op de linkerschouder zat. Daar 
verleidde hij de ziel tot zonden. Bij ongeluk moest je zout – 
symbool van God op aarde en dus een geluksbrenger – over je 
schouder gooien, zogezegd recht in het gezicht van de duivel. 

Wist je dat het duiveltje dat op je linkerschouder zit ook een van 
de redenen is waarom we “gezondheid” zeggen na het niezen? 
Mensen geloofden dat de ziel bij het niezen even het lichaam 
verliet. Om te voorkomen dat de duivel de ziel zou vangen, moest 
je snel een wens uitspreken. Om diezelfde reden zouden we 
trouwens ook bij het gapen de hand voor de mond houden. 

HANDEN WASSEN IN ONSCHULD

Je handen wassen in onschuld. Als je dat doet, dan neem je geen 
verantwoordelijkheid voor een slechte daad waarbij je wel 
betrokken was. Deze uitdrukking gaat woordelijk terug op de 
Bijbel.

De Bijbelse scene waarnaar het spreekwoord verwijst, zie je 
afgebeeld op de sierschotel. De avond voor de kruisdood van 
Jezus beslist Pontius Pilatus op vraag van het volk om Jezus te 
laten kruisigen. In het evangelie van Mattheus lezen we: “Toen 
Pilatus inzag dat zijn tussenkomst nergens toe leidde, dat het er 
integendeel naar uitzag dat men in opstand zou komen, liet hij 
water brengen, waste ten overstaan van de menigte zijn handen en 
zei ‘Ik ben onschuldig aan de dood van deze man; zie het zelf maar 
op te lossen.’” 

Sierschotel met Pontius Pilatus, 1920-1930 - Collectie Abdij van Park © PARCUM Offer van Isaak, 1625-1674 – collectie zusters van Maria Leuven © PARCUM



Jezelf wassen of reinigen is een symbolische handeling die 
vandaag nog altijd een belangrijke rol speelt in verschillende 
religies. Voor de misviering wast de priester in de sacristie zijn 
handen voordat hij zijn albe en kazuifel aantrekt. Tijdens de mis 
wast de priester zijn handen met water dat de misdienaar hem 
aanreikt na het overhandigen van het brood en de wijn, en vóór de 
zegening ervan. Met deze symbolische handenwassing distantieert 
de priester zich van zijn menselijkheid. Zo kan hij een bemiddelaar 
worden tussen God en de mens. 

ZONDEBOK

De woorden ‘zondebok’ en ‘slachtoffer’ wordt dagelijks gebruikt. 
Een ‘slachtoffer’ is een dier dat geslacht en geofferd moest 
worden om de relatie tussen God en de zondige mens opnieuw te 
herstellen. Volgens een voorschrift van de wet van Mozes moest 
een hogepriester een bok offeren. Het mannelijke offerdier mocht 
geen imperfecties hebben. In de Bijbel staat het volgende: “Hij 
legt dan zijn beide handen op de kop van de bok en spreekt alle 
wandaden en vergrijpen van het israëlitische volk uit, alle zonden 
die ze hebben begaan. Zo legt hij alle zonden op de kop van de bok. 
Daarna moest hij het dier de woestijn insturen. De bok neemt alle 
zonden van het volk met zich mee, naar een verlaten gebied.” Hier 
komt dus ons woord ‘zondebok’ vandaan.

Zaalzicht thema-opstelling ‘Lente’ © PARCUM



FAUNA EN FLORA

APPEL

De appel is al een eeuwenoud symbool. In het christendom denk 
je misschien meteen aan het scheppingsverhaal, waar de appel 
groeit aan de boom van kennis van goed en kwaad in de Hof 
van Eden. Maar wist je dat de Bijbel het eigenlijk heeft over een 
‘vrucht’ en niet over een appel. Er groeiden trouwens ook geen 
appels in het Heilige Land. Pas toen de Bijbel naar het Latijn werd 
vertaald, werd de vrucht een appel.

God verbood Adam en Eva om de vrucht te eten, maar de slang 
overtuigde het koppel om de appel toch te eten. Plots merkten 
Adam en Eva dat ze naakt waren en ze bedekten zich met 
vijgenbladeren. Een legende vertelt ook dat er een stukje appel in 
de keel van Adam bleef zitten: zo ontstond de adamsappel. Op dit 
schilderij zie je rechts achteraan de boom van kennis van goed en 
kwaad met één appel en een kronkelende slang. Tussen Adam en 
Eva staat de verpersoonlijking van de dood met nog meer slangen. 

De symboliek van de appel is al eeuwenoud. Al bij de Kelten was 
de vrucht een symbool van kennis en onsterfelijkheid. De appel 
had positieve associaties zoals vruchtbaarheid en eeuwig leven, 
liefde, trouw en aanhankelijkheid. Tegelijk werd het fruit ook een 
symbool van verleiding, bekoring en het toegeven aan aardse 
verlangens. 

Vanuit die symboliek kwam de appel ook binnen het volksgeloof 
in een negatief daglicht te staan. Een appel die je ergens vond, kon 
je maar beter laten liggen. Je mocht ook geen appel eten vóór de 
eucharistieviering en een stervende at beter geen appel anders 

Allegorie op de dood, 1580-1600 – collectie Abdij van Park  © Borgers-Devriendt



kon hij geen communie meer ontvangen en was hij verdoemd. Je 
mocht ook zeker geen appel aannemen van een vreemde vrouw: 
de duivel zou dan bezit van je kunnen nemen, of de appel zou in 
je lichaam in een pad veranderen. Om de betovering te verbreken 
moest je eerst een stukje uit de appel bijten en weggooien … 

SINT-JANSKRUID

Sint-Janskruid wordt vandaag gebruikt als ingrediënt van zalf of 
olie voor het verzorgen van wondjes, het stoppen van bloedingen 
en het verzachten van brandwonden en huidirritaties. 

Sint-Janskruid bloeit in de periode van de zomerzonnewende en 
krijgt dan gele kroonblaadjes. De naam van het kruid verwijst 
naar Johannes de Doper maar de plant kent al een veel oudere, 
voorchristelijke traditie als middel waarmee je het kwade kon 
afweren. Door het kruid bij je te dragen of op te hangen in stallen 
en huizen kon je jezelf beschermen tegen de duivel, demonen 
en kwade geesten en tegen tovenarij, brand, onweer en ongeluk. 
De plant kreeg als bijnaam ‘jaag-den-duivel’, werd gebruikt 
om aan magie te doen en speelde ook een belangrijke rol in de 
volksgeneeskunde. 

De link met Johannes de Doper heeft alles te maken met het rode 
sap dat Sint-Janskruid afscheidt. Volgens een christelijke legende 
zou de plant ontstaan zijn uit het bloed dat vloeide toen Johannes 
onthoofd werd. Op 29 augustus – de datum van Johannes’ 
onthoofding – produceert de plant het meeste sap én krijgen de 
gele blaadjes rode vlekjes. Sint-Janskruid wordt ook gebruikt 
als een middel tegen epilepsie, een ziekte waaraan Johannes de 
Doper geleden zou hebben. Zijn naam komt ook terug in veel 
bezweringsformules tegen de aandoening.

MADELIEFJE

Hij houdt van mij … hij houdt niet van mij ... En ondertussen trek 
je één voor één een blaadje uit een madeliefje tot er nog maar één 
blaadje over blijft. 

Al bij de Germanen was het madeliefje gewijd aan de godin 
van de lente – Ostara – en aan Freya, de godin van liefde en 
vruchtbaarheid. Die link met de liefde leefde verder in de 
middeleeuwen, toen was het bloempje gekend als ‘Floris Amoris’, 
de liefdesbloem. 

Een andere naam voor het kleine witte bloemetje is 
‘Mariabloempje’. De maagd Maria is in christelijke context de 
bloem der bloemen, de bloem die nooit verwelkt. Volgens een 
legende ontstond het madeliefje uit de tranen van Maria die 
zij huilde van vreugde toen de engel Gabriel haar vertelde dat 



ze zwanger zou worden. Iedere traan werd een madeliefje. Het 
madeliefje is symbool van onschuld, zuiverheid, maagdelijkheid en 
trouw in de liefde. In de kunst zie je het bloemetje vaak terug aan 
de voeten van Maria. 

Zag je al eens een madeliefje met een rood hartje? Een Vlaams 
sprookje verklaart hoe dat komt. ‘Klein Jezusken speelde eens 
met andere kleine kleuters in het gras, en vele kleine madeliefjes 
bloeiden er alom. Jezusken kwetste zich aan een doorn en een 
bloeddrup viel op de grond, die uiteenspatte op de kroon van een 
madeliefjes.’ Sindsdien bestaan er madeliefjes met rode vlekken.

WOLF

Sluw, vraatzuchtig, gulzig en wreed. Zo kom je de wolf tegen in 
sprookjes als ‘Roodkapje’ en ‘De wolf en de zeven geitjes’. Dat 
negatieve beeld van de wolf gaat al eeuwenlang mee. Al in de 
christelijke middeleeuwen was de wolf een symbool van het 
kwaad. Hij was de duivel die de gelovigen – de schapen – bedreigt 
en de Kerk van haar schapen berooft. Jezus waarschuwt in het 
evangelie van Mattheüs zijn apostelen met de woorden: “Pas op 
voor valse profeten, die in schaapskleren op jullie afkomen, maar 
eigenlijk roofzuchtige wolven zijn.” In het evangelie van Lucas 
staat een vergelijkbare tekst: “Ga op weg, en bedenk wel: ik zend 
jullie als lammeren onder de wolven.” Jezus is de Goede Herder die 
de schapen tegen het kwaad beschermt. Zo zie je hem afgebeeld 
op deze koorkap.

Misschien ken je ook de uitdrukking ‘Een wolf in schaapskleren’? 
Daarmee wordt een huichelaar bedoeld: iemand die doet alsof 
hij het beste met je voor heeft, maar niet oprecht is. Of iemand 
die zich voordoet als zachtaardig maar in werkelijkheid hard en 
meedogenloos is. 

EENHOORN

Een wit paard, met een rechte hoorn op het hoofd. Soms heeft 
het dier ook een geitensik, een leeuwenstaart of koeienpoten. We 
hebben het over de eenhoorn. Het oeroude fabeldier is gekend van 
Spanje tot China en tot in de negentiende eeuw geloofden mensen 
zelfs dat het dier ooit echt had bestaan of zelfs nog bestond. 
Eenhoorns spreken tot de verbeelding. En niet alleen tot die van 
kleine kinderen met een liefde voor roze en glitters.

De oudste verhalen omschrijven de eenhoorn als snel, krachtig 
en ongrijpbaar. Al in de oudheid werd het dier geassocieerd met 
maagdelijkheid. Je kon de eenhoorn namelijk enkel vangen met 
een list: alleen een maagd mocht in z’n buurt komen. Jagers lieten 
daarom een mooi meisje alleen achter op een open plek in het 
bos en verborgen zich. Als het dier het jonge meisje opmerkte, 



kwam het dichterbij, legde zijn kop op haar schoot en sliep in. Zo 
konden de jagers het dier vangen. De oudste vermeldingen van de 
eenhoorn hebben het ook over de hoorn. Die had geneeskrachtige 
eigenschappen en zuiverde alles wat erdoor werd aangeraakt. 

Het motief van de eenhoorn die zijn kop enkel laat rusten in de 
schoot van een maagd werd binnen het Christendom symbool 
voor de menswording van Christus. In een middeleeuws 
bestiarium – een soort dierenencyclopedie – staat omschreven 
hoe Jezus – de eenhoorn – afdaalde tot in de schoot van de 
Maagd. Afbeeldingen van Maria met een eenhoorn maken ook 
deel uit van de rijke symboliek rond Maria’s maagdelijkheid, 
zoals voorstellingen van het besloten hof, de gesloten poort en de 
verzegelde bron. Hier zie je Maria afgebeeld in het besloten hof – 
een ommuurde tuin – omringd met bloemen en paradijsdieren. 

Zaalzicht © PARCUM



HEILIGEN IN HET STRAATBEELD

STRAATNAMEN EN STEDEN

Heel wat gemeentes, steden en dorpen werden sinds de dertiende 
eeuw vernoemd naar een heilige. Je kunt er vast wel enkele 
opsommen. Heiligen gaven de eerste christelijke gemeenschappen 
een ontstaanslegende en bestaansreden. De devotie tot hen 
bevorderde het samenhorigheidsgevoel van de parochie. Op de 
naamdag van de heilige vond er vaak een speciale misviering 
plaats, een processie of een kermis. Wanneer is het kermis in jouw 
stad? 

De Brusselse randgemeente Sint-Pieters-Leeuw werd bijvoorbeeld 
vernoemd naar de Heilige Petrus. Petrus was een visser en een 
van de apostelen van Jezus. Jezus vertrouwde Petrus de sleutels 
toe van het Koninkrijk der Hemelen. Het is dan ook Petrus die op 
je wacht aan de Hemelpoort en beslist of je binnen mag of niet. 
Petrus werd door Jezus gekozen als hoofd van de katholieke Kerk. 
Later werd Petrus bisschop van Rome. Sindsdien is het Vaticaan 
de belangrijkste zetel binnen de Katholieke Kerk. Petrus’ relieken 
worden bewaard onder het hoofdaltaar van de Sint-Pietersbasiliek 
te Rome. 

SINT-CECILIA

Koren en fanfares luisteren missen, processies en optochten 
op met hun muziek en gezang. Wist je dat ze allemaal dezelfde 
patroonheilige hebben? Het is de jonge vrouw die je hier aan het 
orgel ziet: de heilige Cecilia. 

Cecilia van Rome was een christelijke martelares en heilige. 
Volgens haar legende kwam ze uit een Romeinse voorname 
familie. Ze werd als jong meisje tegen haar zin uitgehuwelijkt aan 
een heiden. Volgens de legende huiverde Cecilia van de muziek 
die gespeeld werd op haar bruiloft. Terwijl orgeltonen klonken, 
zong Cecilia in haar hart voor de Heer met de woorden: ‘Mogen, 
Heer, mijn hart en mijn lichaam vlekkeloos blijven, opdat ik niet 
beschaamd zal worden.’ Omstreeks 230 stierf ze de marteldood. 

Vanaf de vijftiende eeuw werd Cecilia de patroonheilige van 
de muziek, van instrumentenmakers, muziekverenigingen en 
muzikanten. Ze kreeg een muziekinstrument als attribuut, vaak is 
dat een orgel zoals hier. Soms bespeelt Cecilia het instrument zelf, 
andere keren wordt het door engelen bespeeld. 



SINT-HUBERTUS

De sterke drank Jägermeister ken je misschien wel. Maar wist je 
dat het merk zich voor het logo liet inspireren door de legende van 
een middeleeuwse heilige? 

Hubertus van Luik leefde in de zevende eeuw. Volgens de legende 
was hij de zoon van de hertog van Aquitanië. Hubertus leidde een 
losbandig leven. Toen hij ging jagen op Goede Vrijdag – een dag 
waarop jagen volgens de Kerk verboden was – zag hij opeens een 
kruis tussen het gewei van het hert dat hij achtervolgde. Na dit 
visioen bekeerde Hubertus zich. Later werd hij bisschop van Luik 
en Maastricht. Hubertus ondernam verschillende missietochten 
door Vlaanderen en de Ardennen. In legendes wordt verteld over 
talrijke wonderen en genezingen tijdens die tochten. Zo was er een 
man die leed aan hondsdolheid en genas dankzij Hubertus. 

In de beeldende kunst kom je de Heilige Hubertus tegen als jager 
in adellijke kledij, of als bisschop. Hij draagt een staf, jachthoorn, 
spies of kruisboog. Meestal verschijnt hij in gezelschap van een 
hert met een kruis in het gewei, of van een jachthond. 

De Heilige Hubertus geldt in Vlaanderen als dé geneesheilige 
tegen hondsdolheid en als de patroonheilige van de jacht. 
Jachtverenigingen zijn naar hem vernoemd en zijn feestdag – 3 
november – is op veel plekken ook de start van het jachtseizoen. 
Maar je ziet verwijzingen naar Sint Hubertus ook terug in 
jachtkledij of voeding voor jachthonden. 
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SINT-LUCAS

Heel wat kunstopleidingen in Vlaanderen en Brussel zijn 
vernoemd naar Sint-Lucas. Denk maar aan de Leuvense LUCA 
School of Arts of de Antwerpse Sint-Lucasacademie. 

Sint-Lucas was een geneesheer. Hij stierf rond het jaar 70 in 
Griekenland. Lucas schreef het derde evangelie van het Nieuwe 
Testament en ook het boek Handelingen der Apostelen. In zijn 
teksten heeft hij het niet alleen over Jezus, maar hij geeft ook een 
beeld van het leven tijdens het vroege Christendom. 

De os is zijn attribuut omdat hij in het begin van zijn evangelie 
vertelt over Zacharias die een offer brengt in de tempel van 
Jeruzalem. In het vroege Christendom was een rund kostbaar en 
het offerdier bij uitstek. 

Sint-Lucas wordt vaak voorgesteld als portrettist van Maria, vooral 
vanaf de vijftiende en zestiende eeuw. Volgens een legende uit de 
zesde eeuw schilderde Lucas namelijk de enige portretten van 
Maria en Jezus. Dankzij die legende werd hij de patroonheilige 
van beeldhouwers, schilders en schrijvers en dus ook van de 
kunstscholen. 

SINT-ELIZABETH

Heel wat gasthuis, zorgtehuis of ziekenhuis zijn vernoemd 
naar de Heilige Elizabeth. Dat is geen toeval. Elizabeth is 
immers de patroonheilige van armen, zieken en bedelaars, van 
ziekenhuispersoneel en van caritatieve verenigingen. 

Elizabeth van Hongarije werd in de dertiende eeuw geboren 
als dochter van koning Andreas II van Hongarije. Ze huwde en 
kreeg drie kinderen. Ze stond gekend om haar buitengewone 
liefdadigheid en armenzorg. Na de dood van haar man en nadat ze 
haar kinderen bij vrome vrienden had ondergebracht, trad ze in 
bij de Franciscanen in Marburg. Met haar laatste geld stichtte ze 
een hospitaal. Elizabeth stierf op 24-jarige leeftijd, uitgeput door 
strenge ascese en haar onophoudelijke zorg voor armen en zieken. 
Vier jaar na haar dood werd ze al heilig verklaard.

De Heilige Elizabeth wordt meestal voorgesteld in een koninklijk 
gewaad, vaak met kroon en scepter. Ze draagt broden of een kruik 
en vaak knielt er een bedelaar aan haar voeten. De rozen in de 
plooi van haar mantel of in een korfje, verwijzen naar een legende. 
Die vertelt hoe Elizabeth op een dag wordt betrapt met broden 
voor de armen die ze in de plooien van haar mantel heeft verstopt. 
Wanneer ze wordt aangemaand om te tonen wat ze bij zich draagt, 
zijn de broden plots in rozen veranderd.  



FEESTEN EN TRADITIES

KERSTMIS

Op 25 december vieren we de geboorte van Jezus. Het woord 
‘Kerstmis’ komt van ‘Christmis’ , de viering van Jezus Christus. 
Kerstmis groeide uit tot één van de belangrijkste feesten van het 
jaar. De geboorte heeft namelijk een belangrijke theologische 
betekenis: het is het ultieme bewijs van Jezus’ menswording 
oftewel de aanwezigheid van God op aarde door zijn zoon Jezus. 

In de praktijk is de kerstviering een mengelmoes van christelijke 
en Germaanse elementen. Op de kortste dag van het jaar – rond 
21 of 22 december – vierden de Germanen de terugkeer van de 
zon die nieuw leven, warmte en licht zou brengen. Resten van 
de oorspronkelijke cultus bleven voortbestaan in ons kerstfeest 
vandaag. Zo is het Kyrie Eleison eigenlijk een smeekbede tot de 
opgaande zon. Geen kerst ook zonder dennenboom. Die verwijst 
oorspronkelijk naar het Germaanse gebruik om het huis te 
versieren met groene twijgjes en lichtjes om te beschermen tegen 
boze geesten en als verwijzing naar de komst van het nieuwe licht. 
Later werden dit sparren- of dennenbomen. De eerste kerstboom 
dook in de Katholieke Kerk pas op aan het begin van de twintigste 
eeuw. De lichtjes in de boom verwezen niet meer naar de zon, 
maar naar de geboorte van Christus. 

OUDJAAR

Op 31 december nemen we afscheid van het oude jaar en de 
volgende ochtend verwelkomen we het nieuwe. Al van oudsher 
gaat deze overgang gepaard met veel lawaai en vuur. De katholieke 
Kerk verzette zich tegen de feestelijkheden en duidde Kerstmis 
aan als het begin van het nieuwe jaar. Maar de mensen luisterden 
niet en bleven vieren. Uiteindelijk gaf de Kerk haar verzet op en 
ze maakte van 1 januari het feest van de Besnijdenis. Volgens de 
Bijbel werd Jezus op de achtste dag na zijn geboorte besneden en 
naar joods gebruik kreeg hij die dag ook zijn naam.

DRIEKONINGEN

Driekoningentaart of sterzingen, twee gebruiken  die het bezoek 
van de drie koningen aan de pasgeboren Jezus herdenken. 

Na zijn geboorte krijgt het Jezuskind bezoek van drie koningen uit 
het Oosten. Mattheüs vertelt in zijn evangelie hoe wijzen uit het 
Oosten door een heldere ster naar de pasgeboren Jezus worden 
geleid. In latere verhalen worden ze omschreven als koningen 



en zijn ze met drie. Vanaf de achtste eeuw krijgen ze een naam 
en geschenken: Balthasar schenkt goud, Melchior geeft mirre 
en Caspar wierook. Het bezoek van de drie koningen heeft een 
symbolische betekenis: het is de eerste publieke verschijning van 
Jezus aan de wereld. Dit wordt de Epifanie genoemd. 

Driekoningen wordt al sinds de vierde eeuw gevierd met 
verschillende gebruiken. Zo geldt het wijwater dat wordt gewijd 
op de avond voor Driekoningen als het meest krachtige wijwater. 
Driekoningenwater wordt gebruikt als bescherming tegen ziektes 
en duivelse invloeden. Je kunt er ook huizen mee zegenen. 

Vandaag kennen we nog altijd de driekoningentaart. Daarin zit 
een boon, muntstuk of een figuurtje verstopt. Degene die het 
voorwerp aantreft in zijn stuk koek, wordt gekroond tot koningin 
of koning voor één dag. Er zijn ook streken waar de kinderen 
verkleed als koningen en met een ster van deur tot deur gaan. Het 
eten van specifiek gebak of het bedelzingen maken vaak deel uit 
van katholieke feestdagen. 

LICHTMIS

Op 2 februari staan er in veel Vlaamse huishoudens pannenkoeken 
op tafel. Op 1 februari vierden de Kelten al het einde van de winter 
tijdens het Yule -feest. Ze maakten dan zoveel mogelijk lawaai 
om de wintergeesten te verdrijven. In het christendom kreeg dit 
feest – een dag later – een andere vorm: op 2 februari vieren ze 
Maria Lichtmis. Dan wordt de presentatie van Jezus in de tempel 
herdacht. 

Volgens de joodse wet moesten vrouwen veertig dagen na de 
geboorte van een jongen de tempel bezoeken en er lam en een 
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duif offeren. Het bezoek had twee doelen. In de eerste plaats 
werd de pasgeborene door dit ritueel opgenomen in de religieuze 
gemeenschap. Daarnaast diende het offer als rituele reiniging 
voor de vrouw na haar bevalling, de purificatie. Ook Maria bracht 
Jezus naar de tempel in Jeruzalem waar ze door de heilige Simeon 
ontvangen worden. 

Al sinds het begin van de vijfde eeuw werd er op Maria Lichtmis 
feest gevierd in Jeruzalem en vanaf de zevende eeuw ook in Rome. 
Vandaag worden er op Maria Lichtmis nog altijd kaarsen gewijd 
en zijn er lichtprocessies. In sommige streken bakken de mensen 
wafels of pannenkoeken. 

Wat is het verband tussen pannenkoeken en Maria Lichtmis? 
Daarvoor zijn twee verklaringen. 2 februari was vroeger één 
van de twee dagen waarop de landarbeiders van boerderij 
konden veranderen. Dat werd ’s avonds gevierd met een soort 
haardkoeken. Later werden dit pannenkoeken. Daarnaast 
wordt de vorm en de kleur van de pannenkoeken gezien als 
een verwijzing naar de zon en dus naar het licht, en dat licht is 
Christus.

VALENTIJN

Op 14 februari vieren we de liefde. Met kaartjes en chocolade, met 
bloemen en cadeautjes. En overal staan hartjes op – het symbool 
van de liefde. Het feest is zo ingeburgerd dat je haast zou vergeten 
dat we deze dag de Heilige Valentinus herdenken. Ook wel bekend 
als Valentijn.  

Maar wie was de heilige Valentinus? Daarover weten we maar 
weinig. Valentinus van Rome was een priester die veel deed voor 
de martelaren en daar zelf voor werd gemarteld en onthoofd. 
Waarschijnlijk stierf hij omstreeks het jaar 270. Waarschijnlijk 
was hij dezelfde Valentinus als de heilige die we kennen als 
Valentinus van Terni. Deze bisschop zegende het huwelijk in 
tussen een christelijk meisje en een heidense jongen. Dat huwelijk 
verliep zo voorspoedig, dat heel wat andere jonge koppels ook 
Valentinus’ zegen wensten. Hij zou ook in het geheim huwelijken 
hebben geregeld. Volgens verhalen gaf de heilige bloemen aan 
verliefde koppels, want als je van iemand houdt moet je er net zo 
goed voor zorgen als voor bloemen. 

Valentinus werd de patroonheilige van jongeren, geliefden, 
verliefden en verloofden en je roept hem aan voor een goed 
huwelijk. Valentijnsdag zelf bestaat in onze streken nog niet zo 
lang. Het feest waaide in het midden van de twintigste eeuw over 
uit Engeland en Amerika waar het al een paar eeuwen wordt 
gevierd. 



CARNAVAL

Van oorsprong was carnaval een heidens volksfeest om het 
begin van de lente te vieren. Binnen de christelijke traditie valt 
carnaval op de zondag, maandag en dinsdag voor Aswoensdag. 
Dan breekt de vastentijd aan van veertig dagen tot aan Pasen. Het 
woord carnaval zou afgeleid zijn van ‘carne vale’ oftewel ‘vlees 
vaarwel’. Carnaval was het laatste moment om je nog eens goed te 
laten gaan. En dat gold zeker niet alleen voor de gewone mensen. 
De doos met verkleedkleren die te zien is in de tentoonstelling 
komt uit een klooster. Daar deden de zusters op de dinsdag voor 
Aswoensdag – Vette Dinsdag – ook mee met carnaval. 

Aswoensdag markeert het begin van de vastenperiode. Gelovigen 
krijgen dan een kruisje van as op het voorhoofd. Het askruisje is 
een teken van berouw voor verkeerde daden, en laat zien dat de 
gelovige een periode bezinning ingaat. De vastenperiode herinnert 
aan de veertig dagen die Jezus na zijn doop in de woestijn 
doorbracht om zich te bezinnen over zijn roeping. 

Tijdens de vastenperiode eten gelovigen sober - geen suiker, 
geen alcohol, weinig vlees - en leven ze extra vroom en devoot. 
Tegenwoordig worden deze regels niet altijd meer zo strikt 
toegepast, maar het blijft een periode van bezinning. Gelovigen 
staan tijdens de vastenperiode niet alleen stil bij het lijden van 
Jezus; hun gedachten gaan ook uit naar de minderbedeelden in de 
samenleving.

HALLOWEEN

Oranje pompoenen met boosaardige gezichten, spinnenwebben 
als versiering. Verkleed langs de deuren gaan om snoep op te 
halen: Halloween waaide over uit Amerika en kreeg ook bij ons de 
laatste decennia steeds meer voet aan de grond. 

In allerlei culturen en godsdiensten komen feesten voor waarbij 
de doden worden vereerd en boze geesten worden verdreven. 
De wortels van Halloween gaan terug tot het Keltische Samhain . 
De Kelten vierden in de nacht van 31 oktober op 1 november het 
einde van de zomer en het begin van de winter. Voor hen begon 
die nacht ook het nieuwe jaar. Op deze nacht stonden de poorten 
naar de wereld van de doden open. 

Met de komst van de Christenen evolueerde Samhain tot 
Allerheiligen en Allerzielen. In de vierde eeuw herdachten de 
Christenen hun heiligen en doden in het voorjaar; in de achtste 
eeuw verplaatste Allerheiligen zich in Engeland en Ierland naar 
1 november. Daar werd dan “All Hallow’s Eve” gevierd. Lantaarns 
van rapen of bieten maakten een belangrijk deel uit van deze 
vieringen en verwijzen naar de legende van Jack met de Lantaarn. 
Door zijn slechte levenswandel was de smid gedoemd om na zijn 



dood voor eeuwig rond te dolen. Hij kreeg van de duivel enkel een 
gloeiend kooltje uit de hel. Dat stak Jack in een lantaarn die hij 
maakte van een uitgeholde biet.

Allerheiligen is de dag waarop alle heiligen herdacht worden; op 
Allerzielen alle overledenen. De ziel is het deel van de mens dat 
volgens christenen altijd blijft leven en na de dood naar God gaat. 
Op Allerheiligen en Allerzielen bezoeken families het kerkhof. 
Ze gaan naar het graf van hun dierbaren en versieren dat met 
chrysanten. 

SINT-MAARTEN, SINT-NICOLAAS, DE KERSTMAN

Deze drie kindervrienden hebben heel wat gemeenschappelijk. Of 
en hoe ze gevierd worden, verschilt per streek en land. 

Sint-Maarten is de oudste van de drie heiligmannen. Martinus van 
Tours leefde in de 4de eeuw. Eerst was hij soldaat, toen monnik 
en ten slotte bisschop. Hij stond bekend voor zijn liefdadigheid. 
Hij gaf zoveel weg aan de armen dat hij op een gegeven moment 
alleen nog zijn eigen mantel overhad. Midden in de winter sneed 
hij ook die doormidden om te delen met een verkleumde bedelaar. 
Sint-Maarten of Sinte-Mette wordt in heel Europa vereerd op 
11 november. De invulling van het feest verschilt van streek tot 
streek. Er zijn dorpen waar kinderen zingend met een lampion 
in de hand langs de huizen gaan en vragen om iets lekkers. De 
lampionnen waren vroeger gemaakt van uitgeholde suikerbieten, 
koolrapen of pompoenen. Soms zijn er grote Sint-Maartensvuren 
of eten de mensen pannenkoeken. In sommige streken lijkt de 
viering van Sint-Maarten erg op die van Sinterklaas.

Op 6 december vieren we in onze streken al meer dan 700 jaar 
Sinterklaas. De oudste teksten gaan terug tot de 6de eeuw en 
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vertellen over Nicolaas van Myra die in de 4de eeuw leefde in 
Klein-Azië. Er bestaan heel wat legendes over de heilige. De 
meest bekende legende is het verhaal van de drie kinderen die 
in een zoutvat werden opgesloten. Nicolaas wist ze te bevrijden 
en wekte de kinderen tot leven. Al vanaf de late middeleeuwen 
werd Sinterklaas een echte kinderheilige. Het Sinterklaasfeest zelf 
is daarnaast doorspekt met Keltische en Germaanse gebruiken 
die bleven nazinderen in onze streken. Zo hebben de figuur van 
Sinterklaas, het lopen over de daken, het zetten van de schoen, het 
stro aan de kachel en het snoepgoed, een link met de Germaanse 
God Wodan.

De Kerstman is de jongste van de drie kindervrienden. Over zijn 
precieze herkomst zijn nog veel vragen. Eén verklaring luidt dat 
het Sinterklaasfeest in de zeventiende eeuw door kolonisten 
vanuit Duitsland en de Nederlanden werd meegenomen naar 
Nieuw-Amsterdam, het latere New York. Daar werd Sinterklaas 
ontdaan van zijn religieuze kenmerken, kreeg hij geen mijter maar 
een muts en geen mantel maar een bontjas. Zijn feestdag werd 
verplaatst naar Kerstmis. In de loop van de negentiende eeuw 
keerde de goedheiligman terug naar Europa – nu als de Kerstman.  

Zaalzicht © PARCUM



PRAKTISCH

JE GELOOFT HET NOOIT
vanaf 1 april 2022

PARCUM

Abdij van Park 7
3001 Leuven
info@abdijvanpark.be 

OPENINGSUREN

di - zon  10u00 - 17u00
ma  gesloten

TICKETS

standaard  12 euro
kortinghouder  10 euro
12 - 18 jaar  7 euro
- 12 jaar  gratis
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